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Maandbrief februari 2025 

   

De kerkdienst kunt u volgen door naar de 
website van de kerk te gaan: 
www.hervormdkampereiland.nl   
Zijn er problemen met de ontvangst, laat dat ons 
weten met een mailtje aan de scriba.  

 

Van de kerkelijk werker 
Bed-bad-brood stopt 
Bovenstaande kop had de krant op 5 februari. Dit 
in het kader van ‘we willen ze weg. We willen ze 
niet houden’. Bij Jezus niet deze retoriek. Hoewel, 
soms sloot Jezus uit, zoals bij de Kananese vrouw 
(Matt. 15: 21). Maar ook zij kreeg uiteindelijk een 
plek bij Jezus. Wij kunnen de ander niet altijd 
bieden wat hij of zij verlangt. Jezus kan dat wel. 
Daarom wijzen we op Hem. En leren we van hem. 
Want Hij sprak: ‘Kom tot Mij, en Ik zal je een bed 
geven (Matt. 11: 28); Kom tot Mij en Ik zal je 
wassen (Joh. 13: 4); Kom tot Mij, en Ik geef je 
brood (Joh. 6: 35)’. Doen wij evenzo. Bart van ’t 
Ende 
 
Vierende gemeente 
Zondag  9 februari Gezinsdienst 
Tijd: 10.00 uur 
Voorganger: Bart van ‘t Ende 
Kindernevendienst: geen 
Oppasdienst: Karolien en Danny 
1e Collecte: Diaconie en kerk. 
2e Collecte: Stichting ElizaYo 
Stichting ElizaYo deelt de droom van de 
plaatselijke Helderbergkerk en andere 
betrokkenen, die in de wijk “Beverley Hills” in 
Strand (Kaapstad, Zuid-Afrika) de handen in één 
hebben geslagen. Samen met de stichting zijn zij 
verantwoordelijk voor een leer-werkproject met  
 

 
als doel om de vele kansarme jongeren in de wijk 
toekomst te bieden. Want door gebrek aan 
scholing, verslavingen, armoede en geweld komt 
70% van deze jongeren in de prostitutie of 
criminaliteit terecht. Om de vicieuze cirkel waarin 
ze leven te doorbreken, is het leer-werkproject 
ElizaYo (toekomst) opgezet waardoor deze 
kansarme jongeren weer toekomstperspectief 
hebben en hun dromen kunnen dromen. 
Vanuit Nederland verblijven Herman en Henrien 
Lindhout en hun gezin voor langere tijd in Zuid-
Afrika om het project, onder verantwoordelijkheid 
van Helderberg Uitreik, vorm te geven, op te 
zetten, uit te breiden en te continueren. 
Helpt u mee het verschil te maken en deze 
jongeren hun toekomst terug te geven? 
. 
Zondag  16 februari 
Tijd: 10.00 uur 
Voorganger: Mw. B. v.d. Kamp, Kampen 
Kindernevendienst: Karolien 
Oppasdienst: Jennemarieke en Daan 
1e Collecte: Diaconie en kerk. 
2e Collecte: Internet 
Elke week hebben we tijdens de dienst een 
internetverbinding nodig om de livestream te 
activeren en de PowerPoint tijdens de dienst te 
laten draaien. Alleen dat kost ook geld en daarom 
willen deze zondag hiervoor collecteren. 
Van harte aanbevolen 
 
Zondag  23 februari 
Tijd: 10.00 uur 
Voorganger: Ds. H. Pap, Kerkenveld 
Kindernevendienst: Annejet 
Oppasdienst: Daniëlle en Henrieke 
1e Collecte: Diaconie en kerk. 
2e Collecte: Binnenlands diaconaat. 
Samen tegen armoede 
De armoede in Nederland neemt toe. Ruim een 
miljoen mensen kan de eindjes nauwelijks aan 
elkaar knopen. Met de actie Samen tegen 
armoede staan kerkelijke gemeenten, 
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gefaciliteerd door Kerk in Actie, op tegen armoede 
in ons land. De acute nood wordt bestreden door 
het inzamelen van voedselpakketten voor de 
Voedselbank. Voor de lange termijn werkt Kerk in 
Actie samen met SchuldHulpMaatje om mensen te 
helpen uit de schulden te komen of te voorkomen 
dat ze daarin terechtkomen. 
Zending over Grenzen is een christelijke 
hulporganisatie, die kansarme mensen in Oost-
Europa helpt te overleven en een beter bestaan op 
te bouwen. De hulp die we bieden is praktisch èn 
persoonlijk. Onze lokale medewerkers en 
vrijwilligers gaan bij de mensen langs om 
hulpgoederen te brengen, sociaal-emotionele 
steun te verlenen en hen te vertellen over de hoop 
die we vinden in God. Daarnaast bieden we 
vakopleidingen, trainingen, machines en andere 
hulpmiddelen aan om zelfredzaam te worden. Op 
die manier helpen we hen om uit de armoede te 
stappen. Zo veranderen levens. 
Ons verlangen is dat levens veranderen van 
generatie op generatie en dat mensen weer hoop 
krijgen voor de toekomst. 
 
Zondag  2 maart Open dienst 
Tijd: 10.00 uur 
Georganiseerd door de Opendienst commissie 
Kindernevendienst: Brenda 
Oppasdienst: Jenneke + kind 
1e Collecte: Diaconie en kerk. 
2e Collecte: Compassion 
In deze Open dienst willen we stilstaan bij de 
inhoud van het woord BARMHARTIGHEID. Geven 
wij daar inhoud aan in ons leven of 'kijken we 
weg'? 
Esther van de Kamp is iemand die niet meer wil 
wegkijken. Zij heeft besloten om mee te doen met 
de Muskathlon. Daarmee wil ze geld op halen voor 
de stichting Compassion. De opbrengst van de 
collecte gaat naar haar en daarmee naar het werk 
van Compassion. Zelf schrijft ze daarover: " 
Compassion is een christelijk goed doel dat zich 
richt op extreme armoede en werkt in 29 landen 
in Afrika, Azië, Midden-Amerika en Latijns 
Amerika. Extreme armoede maakt kinderen 
kwetsbaar. Misbruik, uitbuiting, honger, ziekte en 
gebrek aan onderwijs zijn niet ongewoon. Daarom 
helpt Compassion kinderen op alle gebieden van 

hun leven. Dit doen zij door te werken vanuit lokale 
kerken. Een grote uitdaging voor Compassion op 
de Filipijnen is het beschermen van kinderen, onder 
andere tegen (online) kindermisbruik en onveilige 
thuissituaties. Ook komen er regelmatig 
natuurrampen en heftige weersomstandigheden 
voor." 
  

 
  
Barmhartigheid is al een thema, zolang als het 
Christendom bestaat. Er zijn al heel wat mensen 
die er voor ons over hebben nagedacht. Daar gaan 
we gebruik van maken. In het Rijksmuseum hangt 
een schilderpaneel met 7 compartimenten die de 
7 werken der barmhartigheid uitbeelden. 
Geschilderd door 'een Alkmaarse meester'. Aan de 
hand van dit werk gaan we dieper in op wat 
Barmhartigheid is en wat het ons nu te zeggen 
heeft. Daarnaast zal Esther van de Kamp in de 
dienst wat delen over haar motivatie en hoe zij 
handen en voeten geeft aan Barmhartigheid.  
  
Groet, 
Gerda, Beatrix en Annita 
 
Pastorale gemeente 
Agenda 
Datums 

12 februari Samen op Weg 
13 februari catechese 
24 februari Bijbelkring 
27 februari catechese 
5 maart Samen op Weg 
 
Geboorte 
Op 25 januari 2025 is Niene Fenna van Dijk 
geboren. Ze is het dochtertje van Johan en Ashley 
van Dijk en ze woont met haar broertjes Owen en 
Sem aan de Nijlandsweg 9. We wensen hen Gods 
zegen toe bij de opvoeding van hun kinderen. 
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Filmavond 
Er zijn tal van mooie film waaruit een gesprek kan 
ontstaan. Ik noem een paar titels; As it is in 
heaven, Hacksas Ridge, The two popes, Call me by 
your name, Des hommes et des Dieux, Conclave. 
En ik kan nog wel even doorgaan. Een tijdje 
geleden keken we met elkaar Sabrina, een 
aangrijpende film over keuzes maken in de tweede 
wereldoorlog. We keken terug op een mooie 
avond met veel belangstelling en goede 
gesprekken. Ken jij nog goede film en wil je 

meehelpen met organiseren, neem dan contact op 
met mij. Bart van ‘t Ende 
 
Het bloembed 
 

 
 
Sneeuwklokje: 
 
In de Bijbel komen we het sneeuwklokje niet 
tegen. 
 
In de liturgische schikking komen we het wel 
tegen, 
Uit literatuurbronnen blijkt dat deze bolletjes door 
de monniken, Benedictijnen/Cisterciënzers, 
meegenomen zijn naar het Noorden. 
In katholieke kerken werd het gebruikelijk om op 
2 februari, ook wel Maria Lichtmis genoemd, het 
altaar, – de aardeplaats-  in de Kerk met 
sneeuwklokjes te versieren. 
Om te verbeelden dat het weer licht wordt na een 
donkere periode. 
Om het Licht dat in Jezus openbaar werd, 
aanschouwde Simeon toen Maria met Jozef naar 
de tempel in Jeruzalem kwamen om – 
overeenkomstig de wet van Mozes- gereinigd te 
worden en hun eerstgeborene in de tempel aan de 
Heer op te dragen, 
Lucas 2:22-40. In de woorden van Simeon klinkt 
het beeld door van de dienstknecht zoals Jesaja 
dat schetste: ‘Ik stel u aan om een licht voor de 
volken te zijn’, Jesaja 49:6. 
In de legenden komen we het sneeuwklokje ook 
tegen, 
en wel in een verhaal over Eva: 



 
 
 
 

4 

Eva had het koud toen zij het paradijs moest 
verlaten. 
Toen het ook nog begon te sneeuwen was ze de 
wanhoop nabij. 
Plotseling stond er een engel voor haar. Ze hield 
een sneeuwvlok in haar hand. 
Voor de ogen van Eva smolt de vlok en veranderde 
in een sneeuwklokje. 
De engel sprak: ‘Kijk goed naar de vorm van deze 
bloem: ze luidt de winter uit. 
Zie het groene randje op haar sneeuwwitte 
blaadjes: het verwijst naar nieuw leven. 
Kijk vooral diep in het hart. 
Het gouden bloemenhart is een teken dat ook voor 
jou het Licht van de Eeuwige schijnt en je nieuwe 
wegen wijst’ 
 
In de encyclopedie: 
Sneeuwklokjes zijn bolgewassen, die een voorkeur 
hebben voor een kalk- en humusrijke grond in de 
halfschaduw. 
De twee 4 tot 8 mm brede bladeren zijn 
blauwgroen bij Galanthus nivalis, heldergroen bij 
andere soorten zoals Galanthus 
woronowii. Galanthus cilicicus en Galanthus 
peshmenii, twee soorten uit Zuid-Turkije, hebben 
vaak meer bladeren. 
De alleenstaande, melkwitte bloemen, die uit een 
vliezige bloeischede ontluiken, staan verheven 
boven de bladeren op een 15 tot 25 cm lange 
stengel. Ze bestaan uit zes vrije tepalen 
(bloembladen): 

• drie buitenste melkwitte, omgekeerd 
eironde tot rechthoekige tepalen met 
afgeronde top; 

• drie binnenste, veel kortere tepalen, die 
afgezet zijn met een of twee groene 
honingmerken.  

• Ze hebben een uitgerande top, behalve 
bij Galanthus patyphyllus en Galanthus 
krasnovii, twee soorten uit de Kaukasus. 

• De meeste soorten, zoals de 
gewone Galanthus nivalis, bloeien in 
februari – maart. Galanthus reginae-
olgae en Galanthus peshmenii bloeien in 
de herfst.  

• Enkele klonen van Galanthus 
elwesii bloeien al in december, andere 
bloeien tot begin april. 

De zaden worden door mieren verspreid. 
 
Rekeningnummers 
Het rekeningnummer van de kerk is 
NL59 RABO 0373 7473 65 t.n.v. Hervormde 
Gemeente Kampereiland (Kerkrentmeesters). 
Het rekeningnummer van de Diaconie: NL62 RABO 
0159 1574 12 t.n.v. Hervormde Gemeente 
Kampereiland (Diaconie). Vermeld bij het 
overmaken uitdrukkelijk de datum en doel. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bolgewas

